Stelp en “Tsjerkepleats”

In deze boerderij was ruimte om 25 koeien en bijbehorend jongvee te stallen. Ook was er
plaats voor enkele paarden. Klaas Pieters de Jong woont hier van 1911 tot 1934.

Gerrit F. Wierda (1882 - 1963) getrouwd met Sijtske Bijleveld (1884 - 1962) wonen er tot
1939.

In hetzelfde jaar opgevolgd door zoon Yde, die getrouwd was met Lysbert Venema. “Haldst
dy fést, Einte, it giet mal...!” Was een vaste kreet van Yde, wanneer “haaiwein en hynder”
naar het land gingen om hooi op te halen. Het gezin Wierda verhuisde in 1964 naar de
“Reamskitel” te Jislum, waar inmiddels “pakesizzer” Yde van Gerrit Wierda “buorket”.

Op dit adres wordt Paulus Kingma samen met Joukje (Jorna) de boer. Paulus bouwt er een
varkenshok bij en hij breidt het aantal stallen uit door in het hooivak een binnenrij te bouwen.
Na de brand bij de Haakma’s heeft deze ongelukkige familie nog in het hok gewoond! Paulus
had een opgewekt karakter. Het gebeurde vaak dat hij even langs kwam bij Einte W. Dat ging
dan zo: “Goedemorgen, ferme jongen”. “Goede morgen, stoere knaap!”, wilde Einte dan niet
onderdoen. Of: “Och harre, no ha’k in ko yn ‘e groppe....” En dan werd met behulp van
Einte, een “stekpealtsje”en een pak stro de koe weer op het droge gezet!

Sinds 1991 wonen Jan Wassenaar en Tietje Dijkstra hier. Zij bouwen een ligboxstal voor 54
koeien.

Op de foto uit de 30-er jaren ziet u links ‘faam’ Fetje Kroodsma met daarnaast Yde Wierda,
uiterst rechts “Gngetider” Jan van Sinderen, de meisjes midden voor zijn twee Maaike*s, tante
’sizzers” van Folkerts Renske. Renske Woudman (1906-1984) was getrouwd met Folkert
Wierda (1906-1971), broer van Yde. Rechtsonder is het “stalt” te zien, een houten vlonder,
waar de melkbussen en emmers werden schoongemaakt. Elke boerderij in Friesland had zo’n
“stalt”.



