
Boerderijtje met diaconieland. 

 

Vanaf 1912 woonden hier Sietse Boonstra 

en Antsje Monsma. Antsje kwam van 

Broeksterwoude. Ze hadden een stuk of vier 

koeien met wat jongvee. 

 

Achter het huis stond de hooiberg, zoals 

bijna alle boeren in die tijd een hooiberg 

hadden. 

Later, met het opkomen van nieuwe 

inkuilmethoden, zijn de beeldbepalende 

hooibergen verdwenen. Het echtpaar 

Boonstra kreeg vier kinderen: Ruurd, 

Sietske, Ate en Anna. 

 

Ruurd was melkrijder; hij haalde de volle 

bussen melk bij de boeren op. Hij is in de 

vijftiger jaren met zijn gezin naar Canada geëmigreerd. Ate volgde broer Ruurd op. Anna 

trouwde met Alle de Vries.  

 

Ze woonden in het “langhús” te Jannum. Dit huis stond op de parkeerplaats van het 

kerkmuseum. Alle de Vries was boerenarbeider bij Feike Tamsma op de Jannumer terp. 

 

In 1947 nemen Alle en Anna met kinderen Jan en Annie de boerderij over. Alle, die 

gereformeerd was, moest dan wel hervormd worden! Hij huurde immers 30 pondematen 

grasland van de Hervormde Kerk. 

 

Achter de boerderij lagen drie stukken land; het heette daar de “lege terp”. Op het laagste 

perceel stond een watermolen, die het overtollige water naar de vaart maalde. De molen van 

Chris Hofing lag t.o.v. die drie percelen te hoog! Vandaar het aparte watermolentje. 

Tegenwoordig zijn deze percelen in eigendom bij Auke Zoodsma. De rest van de landerijen 

lag verspreid aan de weg naar Reitsum.  

 

Het gezin van Alle en Anna de Vries, later zouden Sietse, Eelke en Ruurd nog geboren 

worden, was een gastvrij gezin. Je kon zomaar naar binnen lopen. Zo gebeurde het een keer 

dat Sijbe Dantuma geen suiker meer in huis had, wat toch wel problematisch was,want de 

dominee en de ouderling werden op huisbezoek verwacht. Wel, bij Anna was geen nee te 

koop. Ze haalde voor Sijbe wat klontjes uit de pot, waarop die zijn zakdoek trok en de 

klontjes erin rolde, de zakdoek zorgvuldig opvouwde en weer in zijn zak stopte. Dominee en 

ouderling hebben die middag een smakelijk bakje gedronken bij Sijbe! 

Na Alle en Anna de Vries hebben zoon 

Eelke met zijn vrouw Rigtje hier nog 

een poos gewoond. 

De familie Joostema heeft het pand 

inmiddels ingrijpend verbouwd.  

 

Op de foto ziet u familie A. de Vries 

met hun kinderen Annie, Jan, Sietse, 

Eelke en Ruurd. 


