
 

Huis  met timmerwerkplaats. 

 

Dit huis werd in 1934 door Geert de Boer gebouwd. Hij was een zoon van Rindert de Boer, die een 

gemengd bedrijf op Utsjuch had.  De boerderij staat naast het voormalige café. Hij kwam uit een 

gezin van elf kinderen en  op zondag gingen Rindert en Romkje trouw naar de kerk, soms wel met 

tien fietsen tegelijk. Het bedrijf lag er perfect bij en die eigenschap  had Geert ook nodig in het 

uitoefenen van zijn vak! In 1952 emigreerden Geert en Anna met hun zes kinderen naar de staat 

Alberta in Canada. Later werd hij invalide, doordat hij als timmerman van een steiger viel. Toen  

Geert emigreerde werd het huis aan boer Jan P. Zijlstra verkocht. Hij was boer op Aylvastate en de 

boerderij werd in die tijd door zoon Pier Zijlstra overgenomen. Na  het overlijden van  “Jan en 

Maaike”kwam de wed. Damsma hier te wonen. Haar man Klaas Damsma was een van de gangmakers 

van het verenigingsleven op de Flieterpen. Als kerkelijk Reitsum weer eens verlegen zat om een 

pastor, dan  werd  een kandidaat beroepen op voorspraak van Damsma, want hij kon de dominee in 

spé in taal en gebaar precies nadoen!  In 1953 kwam hij bij een auto-ongeluk jammerlijk om het 

leven. 

Tegenwoordig  (vanaf  1991) wonen hier Piet en Froukje Sijens. In 2001 werd de (houten) 

timmerwerkplaats gesloopt en vervangen door een stenen garage met een uitbouw naar achteren 

voor een bijkeuken en douche.  In 2011 kreeg het pand nog eens een opknapbeurt. Muren en 

schoorsteen werden bewerkt met sierpleisterwerk, zodat het huis er weer netjes bij staat! Op de foto 

kunt u nog zien, dat er vroeger in de voorgevel een soort etalage is gemaakt, waarin de timmerman 

zijn waren uitstalde. 

 


