
 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Gemeentenijs 

 

Wat in opstekker yn ’t nije jier. 3 minsken út ús gemeente dy har wer ynsette wolle foar 

de tsjerkeried. Wy as tsjerkeried erfaare dat wer as hiel byûnder.  Ale Sip, Jelle en Bettie  

moai om jim as ”collegas” te krijen yn april. 

 

Us syktocht nei in nije foargonger sit noch yn de bezinningsperiode. It fielt allegear wat 

dreech oan mar we komme stadichoan fierder. 

 

De groothuisbezoeken, mei 12 man om tafel ynt doarpshûs,gean ek wer útein yn febre-

waris. De útnoegings komme der oan as ha jo al krigen. Graach wolle wy wer mei jim om 

de tafel foar in goed petear. Want jimme belangstelling as hand en span diensten makket 

ús gemeente wêzen. 

 

Ek krigen wy yn de earste wike fan it nije jier in berte kaartsje yn de bus. 

 

“Net foar te stellen, sa bysûnder, nea fanselssprekend, foar ús in wunder”. 

 

Dit stie op it kaartsje fan Eline Maria Zoodsma. 

Grutske âlders Gaatse en Mariëlle. 

Wat binne wy bliid as gemeente mei jimme foar jimme famke. 

Wy winskje jimme ta dat Eline jim folle lok en seine bringe mei. 

Op broodkruimels.nl kaam ik dizze tekst tsjin út Romeinen 8:16 

“De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn”. 

Wat is dit foar in elk fan ús in goed witten. 

  Groetnis fan jim tsjerkeried. 

 

Verjaardagen 

 

8-3-2024   dhr. J. de Groot       88 jaar    Jannum 
Namens de gemeente van Reitsum c.a. een plezierige dag toegewenst samen met jullie 

kinderen en kleinkinderen. 

Huwelijksjubileum 

Op 3 maart 2024 hopen Oege en Gré Hoekstra-Snijder hun 35 jarig huwelijksjubileum te 

vieren. Namens de gemeente Reitsum c.a. van harte gefeliciteerd en een plezierige dag 

toegewenst met kinderen en kleinkinderen.  

Waarom 

Kunnen mensen 

blijven drijven 

op broze vleugels 

van soms eindeloos verdriet 

 

Het waarom 



is niet te vragen 

Maar ach 'Heer' 

vergeet me niet 

af en toe te dragen   
- Droomster - 

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 9 januari 2024 in dorpshuis “ de 

Fjouwer “ te Reitsum. 

Opening: door de voorzitter A. Zoodsma wordt eenieder welkom geheten. De voorzitter 

opent de vergadering met het lezen van Colossenzen 2: 1-4, Paulus werkt hard voor ie-

dereen. Gevolgd door een meditatie; Bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden. Waarna 

gebed. 

Notulen: 28-11-2023: de notulen worden goedgekeurd en getekend. 

Kerkenraadzaken  

Zieken: we hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krijgen. Het doorgeven van 

zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons allen. Geef het door aan de 

wijkouderling.  

Nieuwe ambtsdragers: Alle vacatures zijn weer ingevuld. Ouderling A.S Sijens, diaken 

Betty Wassenaar en voor kerkrentmeester Jelle Reitsma. Bevestigingsdienst onder voor-

behoud op zondag 28 april. 

Consideratietraject voorjaar 2024: het toezenden van visitatierapporten aan het breed 

moderamen van de classicale vergadering. Onze reactie hierop is positief.  

Groot huisbezoek: vanaf februari starten met 6 groepen van ongeveer 10 personen in 

de vergaderruimte van het dorpshuis.  

Jaarboekje: voor 15 februari alle informatie gereed maken voor het jaarboekje. Inleveren 

bij Baukje Stielstra voor 1 maart 2024. 

Gemeenteavond: datum wordt vastgesteld op 19 maart 2024.  

Ouderlingen: Predikantenlijst voor 2025 kan ingevuld worden. P. Reitsma geeft aan Dittie 

door wanneer ze de jeugddiensten willen inplannen. Belijdenis doen: Misschien wat meer 

reclame voor maken en eventueel in het kerkblad zetten. P. Reitsma zet het i.i.g. in de 

jeugd app. Gebedsweek: Op dinsdagavond is de kerk open voor de gebedsweek. Aankon-

diging komt vanaf zondag 14 januari op de beamer. 

Diaconie: goed geslaagde kerstvieringen. Er waren 32 ouderen bij de broodmaaltijd. Ook 

van buiten de kerk. 

Kerkrentmeesters: Notulen van 18-12-2023 en 04-01-2024. Bomen op de kerkhoven 

zijn gesnoeid, overhangend groen is alleen weggehaald. Voor de webcam is meer licht 

nodig gericht op de kansel. Dit uitproberen, kan n.l. ook verblindend zijn voor de predikant. 

Jeugdraad: op 21 januari is er een kinderdienst; Theatervoorstelling. YMCA Noord wordt 

nu Rootz! Eerste activiteit op 2 februari Y-games (clubstriid), Kletspotavond op 1 februari 

met Gerlof Wiersma. Ge- of vervolgd door een jeugddienst in de kerk. Clubavond 31 maart: 

Thema Vluchtelingenwerk (eventueel Raard/Foudgum erbij vragen) 

Liturgie commissie: Paascyclus op Stille zaterdag en Paaszondag. (30 en 31 maart) 

Tentdienst na het dorpsfeest in juli. 

 

Rondvraag: Paaskaars: Nieuwe kaars komt paaszondag in de kerk. Oude paaskaars gaat 

naar Albanië (Sippy Sijens) 

Sluiting: De voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid. J.P. Sierksma 

sluit de vergadering met “Rusten in hem” uit: Speciaal voor jou van Marja Roeters 

Volgende vergadering: deze zal gehouden worden op 20 februari in dorpshuis “de Fjou-

wer “te Reitsum, aanvang 19.45 uur. 

 
Diaconie vergadering 31 Januari 2024  

 

Evaluatie kerstviering: we kijken met een goed gevoel terug,  
Ingekomen stukken post werd doorgenomen:  

• Water for life bedankt ons voor giften en geeft info over de gesteunde projecten 

over wat er nu gerealiseerd is  



• Hart voor kinderen, dank voor donaties 2023 

• Rode kruis dank voor donaties 2023 

• ZOA bedankt voor donaties 2023 en benoemd de gesteunde projecten. 

• Simavi schrijft persoonlijk bedankje aan onze gemeente voor de steun 

• Flying Dokters AMREF, bedank kaart ontvangen  

• Bron van Hoop bedankbrief. 

• NBG  Nederlands Vlaams Bijbel genootschap bedankbrief 

• Terre des Hommes bedanken voor de gift 

• ORA  bedankbrief 

• CCBB Friesland brief over begroting 2024 college v diakenen/ en over website  

• Brief Quotum beheer 2023, was niet naar juiste adres verstuurd, maar via omweg 

toch nog aangekomen bij B. Reitsma. 

• Bij de hart en ziel dienst 11 februari komt Gerlof en de praiseband Revival, deze 

band vraagt geen vergoeding maar komt met de vraag of zij de collecte mogen 

ontvangen voor Kenia support. Sippy komt met de vraag of de diaconie ook wil 

aanvullen, hier is akkoord op gegeven  

• Aanslag diaconaal quotum voor Reitsum c.a. 2024. 

 

Toekennen giften:                                              

Stichting Bartiméus €100,-                            Stichting vluchteling € 200,- 

Stichting mensen kinderen € 200,-                  ZOA € 100,- 

Heifer Nederland €100,-                                  Vrienden van de Hoop € 200,- 

stichting Trijntje Beimers € 250,-                     Het vergeten kind €150,- 

Lepra stichting € 150,-                                   SOS kinderdorp € 250,- 

Flying Dokters AMREF € 250,-                         World Vision € 200,- 

Dorcas € 200,-                                               Open Doars € 240,- 

Stichting Woord en Daad € 150,-                     Rudolph Stichting €200,- 

Hoop voor Albanië € 250,-                              Simavi € 100,- 

 

Rondvraag: op welke rekening  het  zending geld van 2024 gestort kan worden ,  

Zie kerkblad op rekening Diaconie NL50RABO0367202840 onder vermelding zending 

2024 

 

Flieterpers opgelet! De “All You Need Is Love Caravan” komt deze week naar 

Reitsum voor een speciale Valentijneditie!  

 

UITNODIGING VOOR DE HART EN ZIELDIENST OP 

ZONDAG 11 FEBRUARI 2024,   

10.00 UUR START MET KOFFIE, AANVANG DIENST 10.30 UUR 

THEMA: ALL YOU NEED IS LOVE! 

 

We gaan er weer een fijne dienst van maken en hopen op een goede opkomst!!  

 

En misschien spot je de “All You Need Is Love Caravan” deze week wel in Reitsum? In 

ieder geval staat in deze dienst de liefde centraal, heeft Robert ten Brink een aantal brie-

venschrijvers ontmoet voor een speciale videoboodschap en is deze dienst weer 

geschikt voor alle leeftijden! Dus jong én oud! 

 

Gerlof Wiersma is onze gast. Gerlof woont in Ureterp, is actief 

binnen verschillende kerken en is een enthousiast jeugdwerker. 

Gerlof werkt vanuit KerkOverstag Noord-Friesland. Gerlof gelooft 

en merkt dat traditionele (dorps)kerken ook vandaag nog jonge 

generaties en gezinnen met kinderen en tieners kunnen bereiken 

met de geweldige boodschap van het evangelie van Jezus.  

 



Naast inspirerende woorden kun je genieten van én 

meezingen met Praiseband Revival.  

Revival bestaat uit acht enthousiaste mensen die door 

middel van muziek en zang het evangelie van Jezus 

willen uitdragen. Revival speelt voornamelijk Opwek-

king, Hillsong en andere nummers die op dit moment 

populair zijn binnen het worshipgenre.  

 

 

Revival is gelinkt aan Stichting Kenia Support. 

Stichting Kenia Support runt het rescuecenter “Lioness Cubs Home” in Mombasa. Kwets-

bare kinderen worden hier opgevangen en krijgen onderwijs aangeboden. Zodra het mo-

gelijk is worden de kinderen weer in een gezin geplaatst en met een sponsorprogramma 

gevolgd en ondersteund. Wij willen daarom graag de collecte van deze dienst hieraan ge-

ven 

 

Tot zondag 11 februari! Je bent van harte uitgenodigd! 

Elsanne, Piet, Jan, Sjouke en Sippie 

De Jeugdraad 

 

Collecte 11 februari Stichting Kenia Support 

Stichting Kenia support is begonnen als een kleinschalige stichting om kinderen in een 

weeshuis in Kenia te kunnen sponsoren. Inmiddels is dit uitgegroeid tot het runnen van 

het complete (toenmalige) weeshuis, met alle daarbij behorende kosten. We noemen het 

inmiddels eigenlijk een rescuecenter, de overheid in Kenia heeft dit besloten. Weeshuizen 

bestaan in Kenia niet meer, het is altijd de bedoeling om actief op zoek te gaan naar familie 

van de kinderen met als doel ze met hun eigen familie te kunnen herenigen. Kinderen 

waarbij dit niet lukt, blijven in het rescuecenter en wordt blijvend voor gezorgd. De kin-

deren kunnen tot hun 18e jaar verblijven in het rescuecenter. Daarna krijgen ze begeleiding 

om op zichzelf te gaan wonen en laten we ze ook dan niet zomaar los. Kenia Support stuurt 

vanuit Nederland het reilen en zeilen in het rescuecenter aan en gaat (op eigen kosten) 

regelmatig naar Kenia om zo voldoende zicht te houden op het rescuecenter, het personeel 

en uiteraard de kansarme kinderen, waar we dit allemaal voor gestart zijn. De toetsenist 

van Revival is medeoprichter van Stichting Kenia Support. 

Revival steunt Kenia Support door aandacht voor de stichting te vragen en kosteloos te 

komen optreden. Alle giften of collectes komen ten goede aan de Kenia Support.  

De jeugdraad beveelt deze collecte van harte aan. 

 

18 februari collecte Diaconaat, Omzien naar gevangenen 

 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevan-

genisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. 

Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om 

te werken aan herstel. 

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en 

hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans 

bieden in de maatschappij.  

Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens 

deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat 

vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten 

doen. Kostbare tijd, waarin zij samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen 

ervaren. Van harte aanbevolen! 

 



25 februari Collecte Missionair Werk’ Kliederkerk is er 

voor iedereen 
 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en 

oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze 

vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong 

en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. 

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederker-

ken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zo-

dat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ont-

dekken, samen kunnen vieren en samen kunnen eten.  

Van harte aanbevolen.                              

 

Zondag 3 maart 2024 Kindertheater Simon en Zo 

 In de kerk van Reitsum 

Aanvang 10.30 uur 

 

Aan alle kinderen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, vriendjes, 

 vriendinnetjes en gemeenteleden!! 

 

Yesss! Het is gelukt om een nieuwe datum voor de speciale Kinderdienst met Kinderthea-

ter Simon en Zo te prikken! We gaan in de herkansing! 

Op zondagmorgen 3 maart om 10.30 uur gaan we samen op ontdekkingstocht met 

de voorstelling:  

Eindelijk Thuis! Eindelijk Thuis is een spannende voorstelling naar de gelijkenis van de 

verloren zoon. En er zijn allerlei mogelijkheden voor kin-

deren om mee te spelen! Iedereen die zich kind voelt en 

die op een speelse manier dit avontuur wil meemaken is 

van harte welkom. Deze voorstelling is uitstekend geschikt 

voor gezinsdiensten, zelfs opa, oma, vriendjes en vriendin-

netjes mogen mee! 

 

***Let wel even op de nieuwe tijd, deze is met een half uur vervroegd omdat Simon en 

Zo na onze voorstelling nog een middagvoorstelling in Groningen heeft. 

Neem je knutsel voor de knutselwedstrijd mee en 

misschien win je wel een mooie prijs! 

 
Na afloop van de dienst gaan we samen heerlijke 

broodjes knakworst eten met een kommetje 

soep! Wees welkom en geef je zo snel mogelijk 

op bij: 

Riemke: 06 57748211 óf bij Sippie: 06 

38484546 

Dan zorgen wij dat er na afloop genoeg broodjes 

knakworst en kommetjes soep op het menu 

staan! 

De collecte tijdens deze dienst is voor:  

Het plaatselijk Jeugdwerk. 

 

Tot dan! See you!  

Elsanne, Piet, Sjouke, Jan, Riemke en Sippie  

 

P.S. mocht je een extra “knutsel” willen, geef het aan ons door! 
 

 



Paasgroetenactie 2024 

 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland kunnen gemeenteleden ook dit jaar weer kaar-

ten met een paasgroet sturen aan gevangenen in Nederland. De afbeelding op de kaar-

ten van 2024 is gemaakt door een gedetineerde vrouw in de penitentiaire inrichting in 

Zwolle. Het thema is “Jezus leeft! Ga mee! 

De opstanding van Jezus uit de dood opent de weg vanuit het donker naar het licht. 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het be-

moedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook 

iets persoonlijks op staat. 

Het betreft een dubbele kaart zodat de ontvanger ook 

zelf iemand kan bemoedigen door middel van een 

kaart. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ont-

vangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedi-

gende groet de gedetineerden erg goed doet.Het is een 

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst 

in de gevangenis worden uitgedeeld. 

 

Inmiddels liggen de kaarten met nadere uitleg voor in de kerk en kunt u deze meenemen 

voor een bemoedigende groet! U kunt de kaarten inleveren tot en met 17 februari door 

de brievenbus in de deur bij Hâns. Wij zorgen ervoor dat de kaarten op hun bestemming 

komen. Meer informatie over de paasgroetenactie is te vinden op protestants-

kerk.nl/paasgroetenactie. 

 

Wij hopen dat ook u de gedetineerden een warm hart toedraagt en een bijdrage wilt le-

veren aan de actie.   Namens de diaconie alvast hartelijk dank! 

Geeft u ook mee aan de onderstaande collecte?  

 
Verjaardag fonds 2023 

Het afgelopen jaar zijn de dames van het verjaardag fonds weer op pad geweest met de 

collectebussen. Ditmaal werd er gecollecteerd voor Bauke en Evie Deelstra die zendings-

werk doen in Albanïe. 

Ze zijn uitgezonden via E.C.M. European Christian Mission. Twee jaar terug heeft Bauke 

ons op de gemeenteavond het één en ander verteld over hun werk daar. Ze zijn volledig 

afhankelijk van giften en worden door meerdere gemeentes financieel ondersteund. 

De dames van het verjaardag fonds hebben het mooie bedrag van €741.80 opgehaald het 

afgelopen jaar, een fantastische opbrengst! 

We willen de gulle gevers van harte bedanken voor hun gift. Ook de collectantes willen we 

weer van harte bedanken voor hun bijdrage! Maaike Folkertsma heeft te kennen gegeven 

te willen stoppen met collecteren, we willen Maaike van harte bedanken voor haar bijdrage 

de afgelopen jaren. 

We hopen u in het volgende kerkblad meer informatie te kunnen geven over het collecte-

doel voor 2024, mocht u suggesties hebben dan horen we dat natuurlijk graag! 

                                                                                                             de diaconie. 

Oude brei-en naaimachines etc gezocht 

 

Ha jim wolris heard fan de Stichting Vraag en Aanbod internationaal, het gereedschap voor 

de wereld? No ik net. Maar omdat ik oan it oprûmjen wie kaam ik 2 handnaaimachines 

foarby, wêr moat ik dêr mei hinne? Efkes googlejent, kaam ik op dizze stichting. Sy sykje 

âld gereedschap, knappe it op en dan wurd it nei Afrika brocht. Har grutste motto is ark te 

jaan sadat de minsken sels de kost fertsjinje kinne. De fersammelpunten binne oer hiel 

Nederlân. Mar omdat ij myn kofferbak noch net fol ha, en jim wol ek fan jim âlde naaima-

chine etc ôf , kin jim oant 16 februaris by ús bringe dan giet it spul fourt.  

Foar folle mear ynformaasje sjuch éfkes op : www.vraagenaanbodinternatinaal.nl   

Sy ha ek it ANBI keurmerk foar goede doelen. Groetnis Gré Hoekstra till 0629165478 

 

http://www.vraagenaanbodinternatinaal.nl/


 

 

Cursus over het werk van de Heilige Geest in Kootstertille 

 

Op 27 februari start er een cursus in samenwerking met de PKN in Kootstertille. We 

zien om ons heen dat er nog heel wat geloofs-waakvlammetjes branden. Deze waak-

vlammetjes hebben vaak wat meer brandstof nodig om meer te gaan branden. 

Daarom zetten we vanuit KerkOverstag vanaf februari meer in op geloofsopbouwende 

cursussen. Christine Bosma is ons teamlid die anderen op een erg inspirerende manier 

kan meenemen de Bijbel in. We hebben daarmee als doel: verdieping van jou relatie 

met God. Zowel in kennis van Gods woord maar ook groeien in ervaring met God.  

We starten met een gratis cursus van 4 avonden in Kootstertille die sart op 27 februari. 

De eerste avond ben je welkom om komen kijken waarna je kunt kiezen of je ermee 

doorgaat.  

 

Dizze útnoeging komt fan Kerk over stag. Wol der ek 1 fan jim mei hjir hinne? 

Nim dan efkes contact mei mij op. Groetnis Gré 

Vluchtelingen op de club. 

 

 

Vluchtelingen op de club 

 

Op 1 februari hebben we met elkaar een in-

drukwekkende clubavond gehad. In het Ponkje 

konden we Mustafa uit Jemen welkom heten, 

samen met Sisko en Seppy van Vluchtelingen-

werk. Sisko vertelde waar vluchtelingen mee 

te maken krijgen als ze in ons land aankomen. 

En dat is niet mis! 

 

Van alle migranten die in ons land binnenkomen, zijn ongeveer 15% vluchtelingen. Om 

vele redenen kunnen zij niet in eigen land blijven. Vaak is er oorlog en vervolging. Ook 

vervolgingen om geloof, sexe hongersnood en geen werk of toekomst alsmede klimaat-

vluchtelingen. Op dit moment zijn 105 miljoen (!) mensen op de vlucht. Veelal blijven zij 

in de nabije regio, maar soms is er de noodzaak om veel verder te gaan. 

 

In de vorm van een aantal vragen werd aan de groep gevraagd wat zij zouden doen als ze 

hals over kop moesten vluchten. Het leverde een levendig gesprek op. 

 

Toen kwam Mustafa aan het woord. Hij komt uit Jemen, uit de hoofdstad Sanaa, waar al 8 

jaar een uitzichtloze oorlog is. Van de ene op de andere dag moest hij vluchten. Moederziel 

alleen ging hij naar Djibouti. Zijn doel was om uiteindelijk naar India te gaan, waar hij 

wilde gaan studeren. Hij vertelde dat dit niet lukte en ging naar Maleisië, Quatar en Soedan. 

Daar woedde ook een burgeroorlog. Dus door naar Wit-Rusland via Azerbeidzjan. Bij de 

grens van Polen stonden ze voor een me-

ters hoog hek waar de ordetroepen elke 

dag mensen terugstuurden. Trowback!. Dit 

is Mustafa 4 keer overkomen. Dan maar 

via een omweg lopend proberen Polen bin-

nen te komen. Na een barre tocht en slecht 

weer lukt het uiteindelijk om in Polen te 

komen. Zijn doel was om naar Zweden te 

gaan. Via Duitsland komt hij in Amsterdam 

aan, waar hij asiel aanvraagt. 

 



We zijn nu een jaar verder. Mustafa kan al goed Nederlands spreken. Hij woont in Leeu-

warden en wil ondernemer worden in de horeca. Er is eigenlijk geen contact mogelijk met 

het thuisfront in Jemen. Het verhaal van Mustafa heeft veel indruk op ons gemaakt. We 

bedanken Mustafa, Seppy en Sisko voor hun komst en geven hun een klein presentje in de 

vorm van een geurkaas. Op die manier is er altijd een klein lichtje in de duisternis. Namens 

de jeugd, bedankt! 

 

Groetnis van Piet, Jan, Sjouke en Sippie 

 

Over de Veertigdagentijdkalender 2024 

Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt Petrus voor de Veer-

tigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop 

naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte over-

denking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, ge-

beden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video. 

Ga mee! 

Met het thema ‘Ga mee!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk 

in 2023-2024: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Samen verdiepen we 

ons op weg naar Pasen in thema’s als gebed, inkeer en het maken van een nieuwe start. 

De kalender biedt volop suggesties om tijdens de Veertigdagentijd op je eigen manier te 

vasten. Bestel deze gratis kalender bij PKN op website www.pkn.nl  

Clubstriid! 

Op vrijdagavond 2 februari staan in heel noord Nederland een 30 teams klaar om plaatselijk de club-
striid te spelen. Dit jaarlijks evenement wordt door Roetz, voorheen YMCA, georganiseerd voor clubs 
van 12-17 jarigen. 
Ook Reitsum deed mee. In het Ponkje staan we om 19.00 uur in de startblokken. 9 leden strijden om 
zoveel mogelijk punten te verzamelen door opdrachten te doen die volgens een strak tijdschema wor-
den gespeeld door de gesloten, en dus geheime enveloppen te openen. 
We beginnen met het bouwen van de Chinese muur door die met spagettie en marshmellows te fabri-
ceren. Een speurtocht volgt met opdrachten. Daarna een kruiswoordpuzzel oplossen die een opdracht 
tot gevolg heeft. Toen een raadspelletje: Wie ben ik wanneer? Na een korte theepauze gingen we de 
keuken in om 4 verschillende dipsauzen te maken met een quiz die ook punten opleveren. De laatste 
opdracht was Swingo, een interactieve bingo met muziekfragmenten.  
 
Na elke opdracht moeten de resultaten snel worden door geappt om 
de punten door te geven. Om 21.30 is alles achter de rug en kunnen 
we wachten op de uitslag die om 22.00 uur zal komen. We maken er 
een gezellige nazit van onder het genot van een cola en patatje. Jan 
is dj en speelt verzoeknummers en er wordt zelfs gedanst. 
Uiteindelijk komt de uitslag: we zijn geëindigd op de 16e plek met 201 
punten. Mooi in de middenmoot dus. Raard eindigde op de 3e plek. 
Gefeliciteerd! Een mooi evenement en een fijne avond, jongelui be-
dankt voor jullie inzet! 
Groetjes van Jan, Piet, Sjouke en Sippie 
 
 

 

 

http://www.pkn.nl/


Collecte december 2023 en januari 2024 

3-12-2023 Kerk   € 23,25 

3-12-2023 Diaconie Kinderen in de knel Oeganda € 44,10 

10-12-2023 Diaconie Kinderen in de knel Myanmar € 310,30 

17-12-2023 Kerk  € 35,40 

17-12-2023 Diacone Binnenlands Diaconaat € 58 

24-12-2023 Diaconie KIA Kinderen in de Knel € 262,80 

25-12-2023 Kerk   € 50,30 

25-12-2023 Diaconie KIA Kinderen in de Knel € 116,10 

31-12-2023 Kerk   € 36,55 

31-12-2023 Diaconie Oudejaars collecte € 52,70 

        

1-1-2024 Kerk  € 26,27 

1-1-2024 Diaconie Diaconie € 30,50 

7-1-2024 Kerk  € 39,30 

7-1-2024 Diaconie Leprastichting € 71 

14-1-2024 Diaconie Oecumenische hulp € 116,70 

 

Statistiek 

Uitgeschreven: dhr. J. Vellema     Burdaard 

Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Pietie 

van der Meer-de Groot pvdmeer2@hotmail.com  adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 

9175 GG Reitsum.  Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij de wijkouderling. Bij 

verhuizing of wijziging in LRP graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.comkopij 

kerkblad graag in word en tekst graag verdana 10. 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse 

Gemeente Reitsum@pgreitsum16  
11-02 10.30 u Hart en ziel dienst / Praiseband Revival  

 10.00 u Dhr. G. Wiersma  

 Koffie/thee Coll. Stichting Kenia Support  

  Koster: dhr. S. Sijens  

    

18-02 09.30 u Dhr. J. Wagenaar Dokkum 

  Coll. 1e Kerk  

  Coll. 2e KIA binnenlands diaconaat omzien naar 

gevangenen 

 

  Koster: dhr. C. Verwolf  

    

25-02  09.30 u Ds. T. Deelstra  Opende 

  Coll.1e Kerk  

  Coll.2e PKN missionair werk Kliederkerk  

  Koster:dhr. F. Sierksma  

     

03-03 10.30 u Kindertheater ‘Simon en Zo’ (zie uitnodiging) Houten 

  Coll.1e Plaatselijk jeugdwerk  

  Koster: dhr. H. Akkerman  

    

 

mailto:pvdmeer2@hotmail.com
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Bij Algemeen 
 
 

 ‘Jullie zijn het zout van de aarde.  
Maar als het zout zijn smaak verliest,  
hoe kan het dan weer zout worden gemaakt?’  
(Matteüs 5:13, NBV21)  
 
Wij tellen niet. Dat telt.  

Niet zo lang geleden was ik op bezoek bij een eenvoudige kleine gemeente, zoals die er in 

onze classis zo veel te vinden zijn. Ze zaten in een dip. Het was een mooie gemeente, maar 

de mensen zagen dat niet meer. En zij zelf ook niet. We gingen daarom op zoek naar een 

geschikt motto om zo nu en dan met elkaar uit te spreken om de moed erin te houden, 

een paar woorden om weer te weten waartoe wij op aarde zijn. Bijna als vanzelf kwam bij 

mij boven: ‘Wij tellen niet. Dat telt.’ De gemeente zal zelf ongetwijfeld nog wel een beter 

motto weten te vinden, maar ik ging met deze naar huis. En hij laat me niet meer los.  

De oorsprong ligt waarschijnlijk in de leus waarmee één van onze politieke partijen jaren 

geleden de verkiezing inging. ‘Iedereen telt!’, zag je overal op bushokjes staan, met een 

grote foto van de lijsttrekker erbij. De boodschap was wat dubbel: de slogan was onge-

twijfeld sociaal bedoeld (‘Iedereen telt mee’) maar in die tijd van afgeschudde ideologische 

veren en herleefd marktdenken klonk het mij vooral onheilspellend in de oren: ‘Laat ieder-

een z’n knopen tellen!”  

Voor de kerk werkt deze leus precies andersom. De meeste mensen zijn er inmiddels wel 

over uit dat de kerk niet meer meetelt in dorp en stad. De toren staat er nog wel, maar 

van wat er onder die toren allemaal gebeurt, hebben de meesten alleen de klok nog horen 

luiden. Wij tellen niet meer. Maar ligt daarin niet juist ook onze opdracht? Van onze Heer 

zelf is bekend dat hij voortdurend op zoek was naar mensen die niet (meer) meetelden. 

Veel van zijn volgelingen doen dat nog steeds. En zij doen dat niet uit de hoogte. Nee: zij 

kunnen dit doen omdat ze zelf weten wat dit is. Het meeste kerkenwerk mag geen naam 

hebben. Soms is het zelfs een beetje saai. Het is bescheiden, eenvoudig, onopvallend en 

daardoor juist dienstbaar. En hoeveel mensen daar dan op af komen om mee te doen? Wij 

tellen niet. Dat telt.  

Solidair tellen  

Van een collega kreeg ik een mooie vraag: een gemeente uit haar classis is op zoek naar 

een partnergemeente in de onze. Het is een jonge gemeente in een grote nieuwbouwwijk, 

vol energie en nieuwe ideeën. Ze zoeken nu een gemeente met financiële armslag, om die 

ideeën ook om te kunnen zetten in activiteit. In Fryslân zijn best wel gemeentes die zich 

zo’n avontuur kunnen veroorloven. Het project moet natuurlijk wel iets wederkerigs heb-

ben: in ruil voor financiële steun geeft de gemeente daar graag iets van hun inspiratie aan 

u terug. Heeft uw gemeente interesse? Dan breng ik u graag met elkaar in contact. Ook 

het CCBB denkt hier graag in mee.  

Optellen  

Ongemerkt zijn heel veel gemeentes in onze classis er onderling al mee begonnen. De ene 

gemeente heeft te weinig ambtsdragers om nog een echte kerkenraad te vormen, een 

andere heeft te weinig 

jeugd om nog jeugdclubs te organiseren en een derde te weinig geld om de begroting rond 

te krijgen. Maar door samen een kerkenraad te vormen kun je mogelijk met minder ambts-

dragers toe, door samen het jeugdwerk op te pakken kunnen de jongeren wel naar club 

en door samen een predikant te beroepen krijg je de begroting nog keurig rond. Het zijn 

allemaal geen grote stappen waar je het nieuws mee haalt, maar voor de eigen gemeente 

in het eigen dorp maakt het groot verschil. Soms is het voor die eigen gemeente nog niet 

eens nodig, maar wat is er nu mooier dan de buurgemeente hiermee overeind te houden.  

Aftellen  



Mocht uw gemeente nu ook aan samenwerking toe zijn, dan kom ik graag een keer praten 

met uw kerkenraad. Dat geldt ook als er bijvoorbeeld een predikantsvacature aankomt of 

als u voor een grote koerswijziging in het beleid staat. De planning van mijn bezoek heb 

ik inmiddels met uw kerkenraad gedeeld, maar in dit soort gevallen wijk ik daar graag 

vanaf. Ik wacht alleen nog op een mailtje van uw scriba.  

Stemmen tellen  

Zo’n bezoek van de classispredikant levert natuurlijk geen vuurwerk op, en dat geldt ook 

van de vergaderingen die we als classis met elkaar hebben. En toch gaan we er rustig mee 

door, zodat onze kerk een degelijke bestuurlijke fundering behoudt. Onze classis is samen-

gesteld uit afgevaardigden vanuit de Ringen, en misschien is het goed om nog eens na te 

vragen of uw Ring daar nog aan toe gekomen is. We hebben her en der nog wat vacatures.  

Tot veertig tellen  

Nog zo iets dat geen naam mag hebben: vasten. De Heer zei het in de bergrede: laat 

anderen niet zien dat je vast, probeer er geen mooie sier mee te maken. Maar nu het 

vasten wat in onbruik is geraakt, mogen we elkaar misschien wel wat stimuleren. Zo hoorde 

ik van een gemeente waar ze straks veertig dagen zonder plastic willen leven. Ik ben in 

gedachten m’n dag eens doorgelopen, maar wat gebruik ik dan een plastic! En wat ben ik 

eraan verslaafd, als ik alleen al denk aan m’n gummi tandenstokers. Ik weet het dus nog 

niet, maar het houdt me wel bezig. 

Doortellen  

Bij kerkelijk werkers is het inmiddels een bekend verschijnsel: je bent nog niet afgestu-

deerd, maar het werk ziet er zo veelbelovend uit dat je alvast maar begint. En de gemeente 

lijkt daar alleen maar blij mee te zijn. ‘Groenpluk’ zou je dit kunnen noemen: dat woord 

geeft mooi aan dat het goed bedoeld is en er toch iets mis gaat. Het belangrijke werk van 

een kerkelijk werker gedijt immers pas echt op de vruchtbare klei van studieboeken, pa-

pers en tentamens. Wanneer krijg je daar alsnog de tijd voor?  

De landelijke kerk wil graag behulpzaam zijn bij het vinden van rust, ruimte en regelmaat 

om de studie weer op te pakken. Speciaal daarvoor is er in Utrecht een ‘loket kerkelijk 

werkers’ geopend, waar ik graag de weg naar wijs. Alleen samen kunnen we werken aan 

een degelijke ondergrond van het kerkelijk werk. Het is tenslotte niet alleen de verant-

woordelijkheid van de kerkelijk werker, die te vroeg wilde bloeien, maar vooral ook van de 

kerk die de vrucht daarvan te vroeg wilde plukken.  

Wat echt telt  

Al met al is deze nieuwsbrief niet zo spannend geworden. We hebben geen opzienbarende 

berichten om te delen. We gaan rustig door met waar we mee bezig zijn. Dat hoort bij ons. 

Zo steekt de kerk in elkaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de bloemen 

in de kerk, waar u zo trouw voor zorgt, het kerkblad dat u rondbrengt en het bezoekje dat 

u eens in de maand aflegt. Ach, zult u zeggen, dat is ook niet eens namens de kerk. Het 

kwam op mijn pad. Zo eenvoudig is het vaak. Niemand weet ervan, behalve degene om 

wie het gaat. Zo mag dat ook blijven: laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand 

doet. Dat is wie wij zijn. Dat is hoe wij smaken. Als we die smaak maar niet verliezen.  

Wij tellen niet. Dat telt.  

Met hartelijke groet,  

ds. Riemer Praamsma  

uw classispredikant 

 

Voor de vrouwen 

 

Allemaal van harte welkom op vrijdag 16 februari 2024. 
Voor de Interkerkelijke Vrouwenochtend in Burdaard. 
Van 9.30 tot 11.30 uur. 
Ontmoeting, samenzang en gebed. 
En gevoed worden door Gods Woord. 

Voor meer informatie: 0648755808. 



 

 


