
                                                  

 

 

Protestantse gemeente Reitsum c.a. 

 

 

Vanuit de gemeente 

 

Anne Faasse van de Grienereed 4 werd vorig jaar geopereerd aan en complexe breuk van 

zijn knie. Bij die operatie werd het nodige metaal gebruikt om één en ander vast te zetten. 

De afgelopen weken gaf de specialist aan veel aarzeling te hebben om dat materiaal nu te 

verwijderen. Voorlopig nog maar een half jaar zo door. 

 

Marja Swart van de Flieterpsterdyk 31 zien we deze dagen met een scootmobiel door 

Reitsum rijden. Twee jaar geleden brak ze al een keer haar been. Herstel vergde toen 

nogal de nodige tijd. Nu was ze bij een kaatswedstrijd zo ongelukkig dat iemand in volle 

vaart tegen haar aanbotste: opnieuw 2 x 4 weken in het gips. We hopen met je dat het 

herstel deze keer voorspoediger mag gaan. 

 

Van Jan Sierksma van de Hikkaarderdyk hoorde ik dat hij bij een lelijke val een scheur(tje) 

in zijn elleboog opliep. De Freek Vonk van de Sanjes Safari koos nu voor de rol die zijn 

broer Alle toen had. Als een aap klom hij bij één of ander feest in een hoge paal en kwam 

wat al te snel naar beneden. Volgende keer toch liever maar weer de rol van Freek.  

 

Verjaardag 

 

11-7 80 Mevr. N.A. Kroodsma-Banga Burdaard 

22-7 72 Mevr. G. Douwes-Veenstra Ginnum 

4-8 71 Mevr. D. Schaafsma-Zoodsma Reitsum 

12-8  72  Dhr. R. de Vries Reitsum 

22-8 89  Mevr. E. Bakker- de Jong Ginnum 

28-8  70 Dhr. M. Bijma Jannum 

1-9  87 Dhr. E. Wassenaar Lichtaard   

 

Namens de gemeente van Reitsum c.a. van harte gefeliciteerd en een plezierige dag toe-

gewenst met jullie kinderen en kleinkinderen. 

Wanneer de zon schijnt, God, 

en de warmte ons gezicht koestert, 

wanneer het voorjaar zomer wordt, 

dan lijkt alles de kleur van vrolijkheid te dragen. 

  

Maar U kent ons,  

en weet hoe onze dagen kunnen zijn 

wanneer ziekte ons leven in beslag neemt, 

soms jarenlang. 

  

U kent ons, 

en weet hoe onze dagen kunnen zijn 

als verdriet als een wolkendek is 

dat geen zonlicht doorlaat. 



  

U kent ons, 

en weet hoe onze dagen kunnen zijn 

als de liefde ontbreekt  

en alle kleur moet plaatsmaken 

voor grijstinten en zwart 

  

Pakt U dan onze hand 

en spreek tot ons 

van moed en vertrouwen, 

en doe ons opstaan en leven! 

  

door Jezus Messias 

Amen 

Ruud Stiemer 

 

Notulen kerkenraadvergadering gehouden op 27 juni 2023 

in dorpshuis “ de Fjouwer “ te Reitsum. 

 

Opening: door de voorzitter A. Zoodsma wordt eenieder welkom geheten. Ds. A Elver-

dink opent de vergadering met Job 39: 13-18. Het lijkt een parabel over een struisvogel 

en een ooievaar. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten, gaven en talenten. Waarna gebed. 

 

Notulen 16-05-2023: n.a.l.v. de mededelingen: De Instellingscommissie van Foswert is 

opgeheven, maar de directeur heeft nog gepleit voor bestaansrecht i.v.m. geestelijke 

zorg. De notulen worden goedgekeurd en getekend. 

 

Kerkenraadzaken, Zieken: we hebben aandacht voor de zieken en hen die zorg krij-

gen. Het doorgeven van zieken uit de gemeente is een verantwoordelijkheid van ons al-

len. Geef het door aan ds. A. Elverdink of aan de wijkouderling.  

 

Beroep ds. A. Elverdink: Ds. A. Elverdink heeft contact met de Geref. Gemeente van 

Zuidhorn. Waarschijnlijk start hij in september in deze nieuwe gemeente. Preekbeurten 

na die datum blijven staan of worden in goed overleg geruild. 

 

Beroepen nieuwe predikant: we kunnen het Mobiliteitsbureau Utrecht inschakelen; Zij 

hebben een overzicht van alle predikanten en/of kerkelijk werkers die een plek zoeken. 

Reitsum is vacant voor ongeveer 50% en Raard voor ongeveer 33%. Mogelijkheid is om 

alleen een vacature voor Reitsum te zoeken, maar dit kan ook in samenwerking/combi-

natie met Raard/Foudgum. Er wordt na het vertrek van ds. A. Elverdink een consulent 

aangesteld die de gemeente en het beroepingswerk kan begeleiden. Ds. A. Elverdink wil 

eventueel wel het crisis-pastoraat op zich nemen. 

 

Kerk Overstag: er is een evaluatiegesprek met Kerk Overstag geweest. Meinte Reitsma 

heeft hierin aangegeven per 1 juli 2023 te willen stoppen met het jeugdwerk in Reitsum. 

We blijven samenwerken met Kerk Overstag (contract tot 1 september). In welke vorm 

dat zal zijn is nog niet duidelijk. Jeugdwerkers zijn schaars. Gemeente Ternaard werkt 

ook met Kerk Overstag, misschien liggen hier mogelijkheden voor samenwerking. 

 

Theatervoorstelling MFC 

Op donderdagavond 5 oktober is de voorstelling “In Gods Naam” door Bastiaan Ragas. 

Uitnodiging komt in het kerkblad. Er zijn per gemeente 50 kaarten beschikbaar. Vanaf 10 

juli kunnen gemeenteleden via app, telefoon of mail kaarten bestellen bij Piet Reitsma. 

 



Collecte-geld: het is steeds moeilijk om het collectegeld bij de bank in te leveren. Ook 

kerkleden vinden het steeds lastiger om “kleingeld” voor de collecte te verzamelen. 

Diaconie buigt zich hier over en we schuiven dit door naar de volgende vergadering. 

 

Startzondag: de startzondag is gepland op 17 september. Gemeente Raard/Foudgum 

komt naar Reitsum. Muziek wordt verzorgd door “Gryn”. Raard organiseert dat weekend 

m.b.v. YMCA en in Regio-verband een survival. Kerkrooster wordt aangepast: startdienst 

17 sept. en 13 augustus dienst in Foswert om 10.00 uur. 

 

Kerkrentmeesters: notulen van 19-06-2023, huizen deze worden na de vakantie opge-

knapt. Kerkonderhoud: Energiescan uitgevoerd. Ziet er op een paar kleine verbeteringen 

goed uit. Opkoop kerkgebouwen: In de volgende vergadering is er meer duidelijkheid 

over de voor- en nadelen. Urnenmuur: Begrafenisvereniging vraagt hierom. Er zijn ver-

schillende mogelijkheden bekeken. 

        

Jeugdraad 

Jan Sierksma heeft aangegeven wel jeugdleider te willen worden. Misschien kan Kerk 

Overstag hierin begeleiden. Mevr. R. van der Velde (notulist) en mevr. P. Sijens (pen-

ningmeester) nemen afscheid van de Jeugdraad. Onze jeugdwerker M. Reitsma neemt 

ook afscheid. Er wordt een informeel afscheidsfeestje georganiseerd in het dorpshuis, 

eventueel met barbecue. Wat staat er nog op de planning via YMCA (voorheen Federatie 

Fries Jeugdwerk). Adventure run 6 oktober, Zaalvoetbal 6 januari, Y-games in februari, 

“Jongeren aan zet” workshops. 

 

Sluiting: de voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid. R. Folkertsma 

sluit de vergadering met gedicht: “Bid maar om een wonder” van Frits Deubel. 

 

Volgende vergadering: deze zal gehouden worden op 5 september in dorpshuis 

“de Fjouwer“ te Reitsum, aanvang 19.45 uur. 

 

9 juli Collecte KIA Pastorale en praktische hulp voor migranten in Indonesië 

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is 

een van de armste gebieden van Indonesië. Veel 

mensen die hier wonen trekken naar andere Indo-

nesische provincies, of naar het buitenland, zoals 

bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben 

niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd 

zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensen-

handel. 

De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische pro-

jecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan 

getraumatiseerde slachtoffers. 

13 augustus Collecte Zending Ghana  

Een sterke kerk op een kwetsbare plek Collecteaf-

kondiging Ghana is een overwegend christelijk 

land, maar in het droge noorden zijn moslims in 

de meerderheid. Het leven in de afgelegen dorpen 

is een hele uitdaging, want de wegen zijn slecht 

en er is een tekort aan schoon drinkwater en elek-

tra. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyte-

riaanse kerk in Noord-Ghana voorgangers en 

jeugdleiders op die de mensen kunnen ondersteu-

nen. Naast bijbelkennis, kerkgeschiedenis, 



christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse tradi-

tie en de islam, en over omgaan met conflicten. In de dorpen zijn veel volwassenen nog 

analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school, maar omdat de klassen erg groot zijn 

en het onderwijs Engelstalig is, leren veel van hen toch niet goed lezen en schrijven. Ver-

schillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via bijbelclubs leren kinderen de 

Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, 

waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen. 

3 september Collecte KIA Israël  

 

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van 

de politieke en historische realiteit van hun land. 

Met een speciaal onderwijsprogramma leert men-

senrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights 

jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint 

- meer over mensenrechten en welke plek deze in 

het jodendom hebben. 

Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zo-

als Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge 

studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt 

dit belangrijke werk.  

Beroep vanuit de Gereformeerde kerk van Zuidhorn 

 

In het vorige kerkblad informeerde ik u al een beetje over contacten die in had met twee 

andere gemeenten. Met beide beroepingscommissies had ik gesprekken die heel plezierig 

verliepen.  

Beide keren was er sprake van een klik over en weer. Daardoor was het voor mij heel lastig 

kiezen met welke gemeente ik verder in zee zou gaan. Ik kan u zeggen dat ik het daar 

meerdere weken best heel moeilijk mee heb gehad. Vaak speelden mij door hoofd en hart 

de woorden van psalm 25 “Here, maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend”; 

of Hemelhoog 420 “Heer, wijs mij uw weg”. Het is niet vaak dat ik voor mijn werk en de 

keuzes die ik daarin maak Jannie om advies vraag. Maar deze keer heb ik haar nadrukkelijk 

gevraagd met me mee te denken en samen met mij de afweging te maken. Ze gaf daarin 

trouwens wel aan: het moet jouw keuze zijn! 

 

Uiteindelijk is dat de Gereformeerde kerk van Zuidhorn geworden. Een gemeente met zo’n 

800 leden. Ze vormen al sinds meerdere jaren een federatie met de Hervormde gemeente 

ter plaatse, maar neigen ertoe voorlopig nog niet te gaan fuseren vanwege verschillen in 

modaliteit en geloofsbeleving. 

 

De gemeente daar is al 4 jaar vacant en eerdere 

contacten met mogelijke kandidaten liepen een 

paar keer stuk op die aanstelling voor 70% van de 

werktijd. Voor Jannie en mij is dat geen struikel-

blok. Onze dochter Esther hoopt in september in 

Groningen aan haar master Midden-Oosten Stu-

dies te beginnen; dus als het meezit hoeven we 

die over een jaar of anderhalf jaar niet meer fi-

nancieel te ondersteunen. Als het nodig en moge-

lijk is kan ik eventueel naast de 70% in Zuidhorn, 

de 2 dagen in de zomer bij de hovenier, in de win-

termaanden nog als ambulant predikant hier of 

daar bijspringen. 

 



Maandag 26 juni is in Zuidhorn een gemeenteavond gehouden waarop een ruime meer-

derheid van de gemeente vóór gestemd heeft om mij als hun nieuwe predikant te beroe-

pen. Op zaterdag 1 juli is een afvaardiging van de kerkenraad de beroepsbrief komen 

brengen op it Heechsân in Eastermar. Officieel heeft een predikant dan 3 weken bedenktijd, 

maar ik verwacht niet de hele 3 weken daarvoor nodig te hebben. 

 

Het wordt dus geleidelijk aan concreter en waarschijnlijker dat ik vanaf september in een 

andere gemeente aan de slag ga. En dan nu voor het eerst na 33,5 jaar bûten Fryslân. 

 

                 ds. Anne Elverdink 

 

Bij de diensten: 

 

Voor zondag 23 juli reikt het leesrooster Matteus 13: 24 – 30 aan: de gelijkenis van het 

onkruid tussen het koren op de akker. De dominee die over dit gedeelte wil preken wordt 

op z’n wenken bediend, want een stukje verder, in de verzen 36 – 44, wordt de uitleg er 

bij gegeven. 

 

In het verleden heb ik over het onkruid op de akker wel eens gepreekt los van de uitleg 

die daaropvolgend gegeven wordt. Het goede zaad staat dan voor alles wat God ons in zijn 

schepping ons gegeven heeft. Hijzelf zag in het begin dat alles goed was; zeer goed zelfs. 

Toch zijn er in de wereld en in levens van mensen ook de moeilijke en verdrietige dingen 

die ons overko-men. Waar komt het van- daan ? En hoe gaan we er mee om?  

 

Ik vind de gelijkenis op die manier heel troostvol en gebruik hem met enige regelmaat in 

het pastoraat. Mooie en moeilijke dingen gaan mensen-levenslang mee. Het moeilijke en 

verdrietige laten zich niet ongedaan maken; het onkruid kun je er niet uittrekken. “Laat 

beide samen opgroeien tot de oogst”, staat er in vers 30. Dan is het zaak dat het koren 

niet door het onkruid verstikt wordt. En mettertijd, bij de oogst, de voleinding der 

wereld, zal God dan wel met alle leed en ellende afrekenen.  Een lied waar ik bij deze uit-

leg aan moet denken is Psalm 92: 4,5 : 

 

   Als onkruid groeit het kwaad  

          en niemand komt tussenbeide.   

  Maar in het volgende couplet;  

 Werkers der duisternis  

 zult gij de dood doen oogsten.  

 Ten oordeel opgestaan  

 zult gij de vijand keren. 

  

Prachtig passend bij de uitleg zoals ik die gaf. Er is alleen één probleem. In de gelijkenis 

gaat het niet over on-kruid in het algemeen. Het gaat over een soort nep-tarwe (dolik). 

Het lijkt wel op tarwe, maar is het zeker niet. En dan komt dus de uitleg van Mat. 10: 36 

– 43 in beeld... 

 

Het zal voor mij lastig zijn vrij te komen van de uitleg die mij juist zo aanspreekt (en ik 

merkte dat het ook andere aansprak). Of dat ook lukt – het aansprekend laten zijn – als 

ik het ga hebben over ‘kinderen van het licht en kinderen van de duisternnis’, dat staat te 

bezien. Maar deze keer toch maar dicht bij de tekst blijven; dicht bij de tekst én van de 

gelijkenis én van de uitleg die even later gegeven wordt. 

 

Zondag 13 augustus zijn we als gemeente weer te gast in     Foswert. De dienst daar 

begint om 10.00 uur 

 

Het rooster reikt Matteus 14: 22–33 aan: Jezus die lopend over het water naar zijn leer-

lingen toekomt; en Petrus die dan op uit-nodiging van Jezus uit de boot stapt en naar Jezus 

toe loopt. 



 

Er is een kinderlied: “Stap uit je boot, durf op water te lopen”, Maar ook een prachtige 

Opwekking (789) “U leert mij  lopen op het water”. In Foswert zullen we echter die liederen 

niet zingen, maar ook bij de Psalmen, Gezangen en Joh de Heer 

zijn er mooie liederen die bij dit verhaal passen. 

Ik kan u alvasst verklappen: ik las dit Bijbelgedeelte ooit met 

een oudere mevrouw in Brugchelencamp in Zwaagwesteinde, 

die wist dat ze niet lang meer te leven had. Toen ik het stukje 

uit de Bijbel gelezen had zei zij tegen mij: “Dominee, dat seit 

de Heare Je-zus no ek tsjin my. Stap mar út de boat, út it leven 

en kom mar nei my ta !”  Indrukwekkend zo’n stuk geloofsgetui-

genis ! 

 

Voor zondag 27 augustus reikt het rooster Matteus 16: 21 – 27 aan; de eerste aankon-

diging van het lijden. Petrus reageert daar op met “Dat verhoede God / dat zullen wij niet 

laten gebeuren !” Maar krijgt dan van Jezus te horen: 

“Achter mij Satan !”. Een gedeelte meer voor een an-

dere tijd van het kerkelijk jaar. 

 

Ik laat even in het midden waar ik deze zondag over 

zal preken. Het is ook wel mooi om in de zomertijd een 

keer “vrije stof” te behandelen. 

 

 

 

Vanuit de Jeugdraad. 

Het seizoen loopt naar het einde en de zomer is goed los! 

We kunnen terugkijken op een tijd waarin veel is gebeurd en georganiseerd. 

Een kleine opsomming:  

 

• Startdienst in Dorpshuis met benefiet lunch 

• met de YMCA, regio Noord volleyballen in Veenwouden,  wij met 2 teams 

• Meedoen met de Y-Games, Sirkelslach en Y-Adventure 

• Kletspotavonden met bv Robert Colijn en Jeroen voor’t Hekke 

• Deze gingen ook voor in de Hart en Ziel diensten 

• Kinderdienst met Meinte Reitsma, thema was David en Goliath 

• Kerstavond met broodmaaltijd in dorpshuis incl pubquiz 

• Gemeentezondag in Sanjes Fertier: Op safari met lunch  

• Met jeugdgroep 16-20 te bowlen met gesprek na 

• Jongerenwerk 12- 16 door Meinte Reitsma, vaak in de kosterij 

• Voor jongeren die voor examen zitten, een hart onder de riem attentie 

•  

Op de laatste jeugdraad hebben we afscheid genomen van Pietsje Sijens, die maar liefst 

11 jaar de penningen heeft beheerd. Ook nemen we afscheid van Riemke van der Velde 

die de notulen ruim 18 jaar heeft bijgehouden. Beide dames krijgen een mooie attentie en 

worden heel hartelijk bedankt voor hun meedenken en doen. Thanks! 

We konden Elsanne Bijma welkom heten in de jeugdraad, fijn dat we haar erbij hebben!                 

Voor de komende tijd kunnen we nog meer hulp gebruiken, dus je bent welkom. 

We wensen iedereen een goede zomervakantie! 

 

Afscheid Meinte Reitsma  

Na 3 jaren in de Flieterpen heeft Meinte besloten om te stoppen met zijn werk als jeugd-

werker, vooral ook omdat het hem teveel druk geeft om op meerdere plekken aanwezig te 

zijn. Meinte vind het lastig om nu een keuze te maken, maar kiest ervoor om meer tijd te 

maken voor gezin en zichzelf.   

Via KerkOverstag is Meinte in Reitsum komen werken om ook invulling te geven aan het 

jeugdwerk en het mede-organiseren van bijzondere Hart en Ziel diensten. Samen met de 



jeugdraad heeft hij hier vol overtuiging invulling aan gegeven. We willen Meinte hartelijk 

bedanken voor de afgelopen periode en wensen hem en zijn gezin een fijne toekomst. 

Wel willen we iedereen de gelegenheid geven om Meinte de hand te drukken en te ont-

moeten om op die manier afscheid te nemen. 

 

 

Daarom is er op zondagmiddag 9 juli in het Ponkje van 16.00 uur tot 18.00 uur 

gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

afscheid te nemen van Meinte als onze jeugdwerker. 
 

Komst ek? 
 

 

 

Kaartverkoop!     Kaartverkoop! 

MFC Spectrum in Burdaard 5 oktober 20.00 u 

“In Gods Naam! “ 

Is er in deze schreeuwende wereld nog plek voor liefde, stilte en twijfel?  

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar 

antwoorden in een eeuwenoud verhaal.  

Bas neemt jou mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ont-

wapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen.  

Een reis door het meest geciteerde en misschien wel onbegrijpelijkste boek ter 

wereld. 

“In Gods Naam” 

Dit is een avondvullende theatervoorstelling over de bijbel, met verhalen waar je wat 

mee kunt. Vertelt door Bastiaan Ragas en Yvonne van den Eerenbeemt en Martijn 

Beekers. We willen jullie alvast warm maken voor dit evenement wat je niet wilt missen! 

Dit wordt een avond met impact, over wat verhalen in de bijbel met je kan doen in je da-

gelijks leven.  

• Deze avond is een gezamenlijk project van de PKN  kerken uit Hallum, Marrum, 

Ferwert, Burdaard en de Flieterpen. 

• Elke kerk heeft een beperkt aantal kaarten beschikbaar (vol is vol) 

• Datum uitvoering is donderdag 5 oktober 2023 om 20.00 uur 

• Plaats is MFC Spectrum in Burdaard 

Kaartverkoop Reitsum, vanaf 10 juli beschikbaar, vol is vol! 

• via Piet Reitsma, dit kan telefonisch 06-51455625 of met Whatsapp, of via de 

mail: pietreitsma@gmail.com 

• Kaarten kosten €12.50 per persoon (=incl. 1 consumptie) 

• Overmaken op banknummer NL80RABO 0320.265.455    t.n.v. P. Reitsma 

Dit wil je niet missen….. 

 

mailto:pietreitsma@gmail.com


Van de Jeugdwerker 

Een paar weken terug, vlak voor een Jeugdraad vergadering gebeurde er iets bijzonders. 

Had die dag thuis gewerkt en vroeg gegeten zodat ik voordat er naar Reitsum gereden 

moest worden, Sietse nog even uitgelaten kon worden. 

Zoals gebruikelijk is dat ook mijn moment dat ik tijd neem om bij God al mijn overden-

kingen neerleg. Toen ik zo op een pad langs het van Harinxmakanaal liep werd ik afgeleid 

door een jonge dame. 

Ik had snel door dat ze een van de Oekraïense bewoners van de vluchtelingenboot moest 

zijn qua uiterlijk en onverstaanbare taal. 

Ze wees me op een klein vogeltje wat in het water lag te spartelen, het bleek een jonge 

Kauw die waarschijnlijk nog niet kon vliegen en uit de tak bij boven het water hing was 

gevallen. 

 

Hij moest daar al een tijdje hebben gevochten tegen de verdrinking en niet bij de hoge 

kade kunnen opklimmen. Hulp had deze jonge vogel nodig. Doordat ik de handen vol had 

aan Sietse, deze wou spelen met de jonge dame, maar had ook interesse voor de vogel 

daar in het water, zocht ik een paal waar hij aan vast gemaakt kon worden. Hierna ik met 

mijn voet de vogel naar de kant getrokken en op knieën voorover de vermoeide vogel 

aan zijn vleugel op de kade gelegd. 

 

De energie van deze jonge Kauw was duidelijk op, alle handelingen liet hij gewillig over 

zich heen komen. Een plekje werd gezocht waar hij verder kon uitrusten, terwijl 2 vol-

wassen Kauwen over ons heen bleven cirkelen. De dierenambulance zou niet nodig zijn 

want op een veilige plek konden zij de zorg wel weer oppakken. Na afscheid te hebben 

genomen van deze Oekraïense dame gauw mijn ronde afmaken anders kom ik ook nog te 

laat op mij afspraak. 

 

Onderweg naar Reitsum hield dit voorval mij bezig. Voelde mezelf al een tijdje zo’n zelfde 

vogel die door de druk van 2 banen en gezin, zijn hooft boven “water” probeert te hou-

den. Moest ik ook op de kant gezet worden?  

Gelukkig had ik met mijn coach Jannie van Kerk Overstag halverwege afgesproken om te 

carpoolen en met haar besprak ik mijn dilemma. Wordt het niet tijd om aan mezelf te 

denken voordat… 

 

Op de vergadering met de Jeugdraad besprak ik mijn besluit om per 1 Juli te stoppen als 

jullie Jeugdwerker, signalen van oververmoeidheid die ik probeerde weg te drukken wa-

ren nu helder aan het licht gekomen. Geprikkeld door het voorval met de jonge vogel en 

het bespreken van mijn zorg met mensen die begaan met je zijn steunen mijn besluit. 

Nu “op de kant gezet” ga ik mijn rust herpakken. Ik heb genoten van de 3 jaar dat ik jul-

lie mocht dienen in Reitsum. Ik heb veel geleerd en nieuwe vriendschappen erbij gekre-

gen, ik dank jullie voor het vertrouwen in mij, de geweldige ondersteuning vanuit de 

Jeugdraad en andere commissies. 

 

In psalm 138:8 staat voor mijn gevoel dat God altijd afmaakt wat Hij is begonnen. Als ik 

het los moet laten, zal Hij het verder oppakken. 

 

Geen afscheid, maar tot gauw.. en bedankt, Meinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geslaagden 

 

 
Collecten 

 

Datum Kerk/DiaconieDoel Bedrag

23-4-2023 Diaconie Manege zonder Drempels € 191,40

30-4-2023 Kerk € 44,00

30-4-2023 Diaconie St. Vrienden van de Hoop € 71,10

7-5-2023 Kerk € 56,75

7-5-2023 Diaconie KIA Noodhulp Oekraïne € 244,25

14-5-2023 Kerk € 29,80

14-5-2023 Diaconie KIA Binnenlands Diaconaat € 61,75

18-5-2023 Kerk € 24,00

18-5-2023 Diaconie Z.O.A. € 51,00

21-5-2023 Kerk € 35,20

21-5-2023 Diaconie PKN Missionair Werk € 39,35

28-5-2023 Kerk € 43,00

28-5-2023 Diaconie KIA Zending € 74,50

4-6-2023 Kerk € 31,05

4-6-2023 Diaconie St. Bartimeüs € 47,35

11-6-2023 Kerk € 40,45

11-6-2023 Diaconie Dorcas € 65,85

18-6-2023 Kerk € 24,40

18-6-2023 Diaconie Artsen zonder grenzen € 71,00



Statistiek 

Vertrokken: Mevr. K. Wassenaar Lichtaard naar Burdaard. 

Kerkelijk bureau  

Bij geboorte, huwelijk, geregistreed partnerschap en overlijden graag bericht aan Pietie 

van der Meer-de Groot pvdmeer2@hotmail.com  adres:kerkelijkbureau, Flieterpsterdyk 12 

9175 GG Reitsum.  Bij ziekte of ziekenhuisopname graag melden bij ds. A. Elverdink of de 

wijkouderling. E-mail: a.elverdink@ziggo.nl  

Bij verhuizing en kopij kerkblad graag bericht aan W. Zoodsma wzoodsma@outlook.com  

kopij graag in word en verdana 10. 

 

Kerkdiensten in de Flieterpen ook online op YouTube te zien Protestantse Ge-

meente Reitsum@pgreitsum16. 

9-7 09.30 u Ds. W. Veltman Reitsum 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. KIA werelddiaconaat Indonesië   

  Koster: O. Hoekstra  

    

16-7 09.30 u Ds. K. de Gier Dokkum 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. St. vrienden in de Bres    

  Koster: D. Deelstra  

    

    

23-7 09.30 u Ds. A. Elverdink Reitsum 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. Diaconie  

  Koster: W.Zoodsma  

    

30-7 09.30 u Mevr. A. Plantinga Ee 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. Plaatselijk jeugdwerk  

  Koster: Joh. de Jong  

    

6-8 09.30 u Mevr. N. Berntsen Leeuwarden 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. Lichtpunt Veenklooster  

  Koster: T. Santema  

    

13-8 10.00 u Ds. A. Elverdink,  dienst in Foswert Reitsum 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. KIA zomerzending Ghana  

  Koster: A.S. Sijens  

    

20-8 09.30 u Dhr. T. Simonides Burdaard 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. Leprastichting  

  Koster: H. Schaafsma  

    

27-8 09.30 u Ds. A. Elverdink Reitsum 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. Wilde ganzen  

  Koster: J.P. Sierksma   

    

mailto:pvdmeer2@hotmail.com
mailto:a.elverdink@ziggo.nl
mailto:wzoodsma@


3-9 09.30 u Mevr. N. Berntsen Leeuwarden 

  1e Coll. Kerk  

  2e Coll. KIA werelddiaconaat Israël   

  Koster: S. Sijens  

    

 

 


